
Prot . Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” 
Liturgie voor zondag 3 januari 2016 

Spreker: Ferdy Korpershoek 
Piano: Suzanne Zijderveld 
Thema: “Dankbaarheid” 

 
Welkom en mededelingen  Philip v.d. Berg 
  
 Kaars aansteken  Tineke Vijlbrief 
  
Zingen: EL. Lied 168 : 1, 3, 4 en 7 (staande) 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
   dank U voor elke nieuwe dag. 
   Dank U dat ik met al mijn zorgen 
   bij U komen mag. 
 

3. Dank U voor alle bloemengeuren, 
   dank U voor ieder klein geluk, 
   dank U voor alle held're kleuren, 
   dank U voor muziek. 
 

4. Dank U dat U in moeilijkheden, 
   dank U dat U in pijn en strijd, 
   dank U dat U in alle tijden 
   toch steeds bij ons zijt. 
 

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
   dank U dat ik nu weet daarvan. 
   Dank U, o God, ik wil U danken 
   dat ik danken kan. 

Stil gebed en groet  (we gaan zitten) 
 
 Zingen: NLB.  Psalm 98: 1 en 3  
 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
    want Hij bracht wonderen tot stand. 
    Wij zien Hem heerlijk triomferen 
    met opgeheven rechterhand. 
    Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
    bevrijdend heil en bindend recht 
    voor alle volkeren op aarde. 
    Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
    de psalmen gaan van mond tot mond. 
    De naam des Heren wordt geprezen, 
    Lofzangen gaan de wereld rond. 
    Hosanna voor de grote Koning, 
    verhef, bazuin, uw stem van goud, 
    de Heer heeft onder ons zijn woning, 
    de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

Kinderlied: EL.  426: 1 t/m 4 
  
1.Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
   Dank U voor de bloemen in het veld. 
   Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
   van Uw liefde voor een mens vertelt. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer. 
     U blijft altijd bij ons Heer. 
     Amen, amen, amen. 
 

2.Dank U voor die duizend mooie dingen; 
   Dank U voor Uw liefde elke dag. 
   Dank U dat als zorgen mij omringen 
   ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein: Dank, dank..... 
 

3.Dank U voor het zonlicht in de straten; 
   Dank U voor de sterren in de nacht. 
   Dank U dat als vrienden mij verlaten 
   U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein: Dank, dank...... 
 

4.Dank U voor het wonder in mijn leven; 
   Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
   Dank U dat U alles hebt gegeven, 
   dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein: Dank, dank....... 
 

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
  
Gebed om verootmoediging en de leiding van Gods Geest   
  
Zingen: EL.  314: 1 en 2   
 
1. Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud, 
puur goud. 
Refrein: Dwars door.... 

2.Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
Heilig mij. 
Refrein: Dwars door..... 

Refrein: 
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn van U,  
mijn Meester, steeds tot uw wil bereid. 
 
 

Schriftlezing:  Deuteronomium 8: 10 – 19  en Romeinen 1: 16 – 26 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 
 



 
 Deuteronomium 8: 10 - 19 (NBV) 
Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die 
ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en 
granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar 
het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. 
Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Zorg 
ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou 
veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer 
runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet 
hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; die u 
veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige 
slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots; die u in de woestijn manna 
te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien- en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op 
de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen? En dan zou u bij uzelf denken:Al die voorspoed hebben we 
op eigen kracht verworven!? Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te 
verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft 
gedaan. 
  
Romeinen 1: 16 - 26 
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de 
eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat:'De rechtvaardige zal leven door geloof.' En vanuit de hemel 
openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld 
aandoen. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel 
ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn 
volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze 
de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en 
kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun 
lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het 
geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 
  
Overdenking 
  
Zingen: uit “Hemelhoog” Lied 562: 1, 2 en 3   
  
1.Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent. 
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent. 
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

2.Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt. 
Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd. 
Voor troost, die U mij geeft in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

3.Ik dank U voor de diepe vrede en de rust. 
Voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust. 
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Voorbede en dankzegging   
  
Zingen:  Oude liedb. Lied 409: 1 en 5   
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
    juicht, al wie bij Hem hoort! 
    Hij zal met trouw omringen 
    wie steunen op zijn woord. 
    Al moet ge hier ook dragen 
    veel duisternis en dood, 
    gij hoeft niet te versagen, 
    Hij redt uit alle nood. 
 

5.   Daarom lof zij de Here, 

 
in wie ons heil bestaat, 

 
Hem die ons toe wou keren 

 
zijn liefelijk gelaat. 

 
Hij moge ons behoeden, 

 
elkander toegewijd, 

 
en schenke ons al 't goede 

 
nu en in eeuwigheid. 

 

Collecte 
  
Slotzang : Hemelhoog Lied 591: 1 en 4   
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 

4.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt  met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Zegen   
  
 


