Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”
Zondag 18 december 2016 in het Lentiz College, 4° advent
Spreker: Ariane Kuijvenhoven uit 's Gravenzande
Pianist: Suzanne Zijderveld
Met medewerking van zanggroep FEM
Thema: “Verwachtend Gods stem verstaan”

Welkom en mededelingen (Bas den Hertog)

Aansteken van de kaars (Gery Buitelaar)
Aansteken adventskaars met 4e adventsversje door Iris v/d Poel

Nu mag het vierde kaarsje aan
Vier lichtjes laten horen:

Nog een paar nachtjes slapen,
Dan wordt het kind geboren

Zingen: Liedboek voor de kerken Psalm 27: 1 en 7 (staand)

1.

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Stil gebed, bemoediging en groet
(gemeente gaat zitten)

FEM zingt: Hark the Angels

Mary did you know

Wetslezing vanuit het NT

Zingen: Nieuwe Liedboek 441:1,5,7 en 8

1.

Hoe zal ik U ontvangen,

wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!

O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,

U waardig welkom heet.

. Waarom u zorgen maken

met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!

Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

7. O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

. Niets dreef U uit den hoge

naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.

U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

. Ook hoeft geen mens te vrezen

die aan zijn zonden lijdt,
want Hij komt u genezen
met zijn genegenheid.
Uw trooster is nu nabij,
die uw vergeving is!

Met alle kinderen deelt Hij
zijn vaders erfenis.



Kinderlied: Meisje uit Nazareth (via beamer)
Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst
Gebed

Schriftlezing: (Herziene Statenvertaling) (Rie Broekman)
Lucas 1: 26-38

Aankondiging van de geboorte van Jezus

26 In de zesde maand werd de engel Gabriél door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de
naam Nazareth was, 27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef
was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de engel bij haar
binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de
vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de
betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt
genade gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam
Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere,
zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat
mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei
tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.
Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw
nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar,
die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de
dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar

weg.

Zingen: Nieuwe Liedboek 314:1,2en 3

1. Here Jezus, om uw woord
Zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Overdenking
FEM zingt: Herders in het veld

| heard the bells on Christmas Day

Kinderen komen terug onder pianospel

2. Ons gevoel en ons verstand

Zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.


javascript:getParallel('LUK',%201,%2027);
javascript:toggle(divn27)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2028);
javascript:getParallel('LUK',%201,%2029);
javascript:toggle(divn29)
javascript:toggle(divn29)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2031);
javascript:toggle(divx13)
javascript:toggle(divx14)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2032);
javascript:toggle(divx16)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2033);
javascript:getParallel('LUK',%201,%2034);
javascript:toggle(divf2)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2035);
javascript:getParallel('LUK',%201,%2036);
javascript:toggle(divn36)
javascript:getParallel('LUK',%201,%2037);
javascript:getParallel('LUK',%201,%2038);
javascript:toggle(divn38)

In Memoriam Mevrouw Pie Buijnink- van der Knaap (Gerard Leijsen)
Zingen: Nieuwe Liedboek 913: 1

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Dankzegging en voorbede

Collecte 1°inzameling is voor de dekking van de onkosten
2% inzameling is voor de Actie van het Lentiz

Zingen: Nieuwe Liedboek 442: 1 en 2 (staande)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
Verlos mij van mijn bange pijn! waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Zie, heel mijn hart staat voor U open Ik wil in ootmoed U ontvangen,
en wil, o Heer, uw tempel zijn. mijn ziel en zinnen zijn bereid.

O Gij, wien aarde en hemel zingen, Blijf in uw liefde mij bewaren,
verkwik mij met uw heilige gloed. waar om mij heen de wereld woedt.
Kom met uw zachte glans doordringen, O, mocht ik uwe troost ervaren:

o zon van liefde, mijn gemoed! doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen




