
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
Bijbelzondag - 30 oktober 2016 

Spreker: Gerard Lock uit Maassluis 
Pianiste: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: “Vier je Bijbel“ 

 
 
Welkom en mededelingen (door Peter Bolderheij) 
 
Aansteken van de kaars (door Nienke Slot) 
 
 
We gaan staan 
Zingen: Opwekking 167 
 
1 Samen in de naam van Jezus 2 Heel de wereld moet het weten 
   heffen wij een loflied aan,    dat God niet veranderd is. 
   want de Geest spreekt alle talen    en zijn liefde als een lichtstraal 
   en doet ons elkaar verstaan.    doordringt in de duisternis. 
   Samen bidden, samen zoeken,    ’t Werk van God is niet te keren 
   naar het plan van onze Heer.    omdat Hij erover waakt 
   Samen zingen en getuigen,    en de Geest doorbreekt de grenzen 
   samen leven tot zijn eer.    die door mensen zijn gemaakt. 
 

 

3   Prijs de Heer, de weg is open 

 
naar de Vader, naar elkaar. 

 
Jezus Christus, Triomfator, 

 
mijn Verlosser, Middelaar. 

 
Vader, met geheven handen 

 
breng ik U mijn dank en eer. 

 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

 
Jezus Christus is de Heer! 

 

  
Stil gebed en groet 
(we gaan zitten) 
 
Zingen:  Nieuwe Liedboek 314: 1, 2, 3 
 
1 Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 

2 Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

3 O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment (door Gera van Geest) 
 
Kinderlied: God zei Noach bouw een ark (tekst en muziek via beamer) 
 

Bijbellezing:  Lucas 4:14-22 (door Carola Vooijs) 

Optreden van Jezus in Nazaret 
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de 
hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, 
waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond 
om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de 
plaats waar geschreven staat: 
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. 



Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen 
in de synagoge waren op hem gericht.21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in 
vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke 
woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’  
 
Zingen:  Nieuwe Liedboek 533, vers 1, 3, 4, 6  
 
1 Daar komt een man uit Nazaret 
   Zijn naam is: Hij die mensen redt, 
   en met de minsten wil Hij zich verbinden; 
   zijn naam is bij vergetenen te vinden. 
 

Refrein 1 
In Galilea zien we Hem, de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 
in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 

3 In het verborgen trekt Hij rond. 
   Verhalen gaan van mond tot mond, 
   in Galilea gaan geheimen open, 
   De hopelozen durven weer te hopen. 
   Refrein 1 
 

4 Wie is die vreemde Joodse man, 
   Die nergens thuis is in het land? 
   Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 
   Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 
   Refrein 1 

6 Er komt een man uit Nazaret.  
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,  
en bij de doden is Hij niet te vinden,  
Hij wil zich met de levenden verbinden. 
 

Refrein 2 
 In Galilea overal klinkt het verhaal van Jezus al. 
 Het zal niet meer verdwijnen,  
en midden onder ons zal Hij verschijnen. 
 

Overdenking 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 438: 1en 4  
 
1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
                                                                                                                                                                                   

4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
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Voorbeden en dankzegging 
 
Zingen: Hemelhoog 690, vers 1 en 2 (Regeer in mij) 
 
1 Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
‘Neem ook mijn leven in uw hand’. 
 
Refrein: 
Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
er is een ding dat ik U vraag: 
‘O Heer, regeer in mij vandaag’. 
 



2 Laat alles wat ik zeg 
en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
‘Heer, neem mijn leven in uw hand’. 
Refrein: 
 
 
Collecte:  De 1e collecte is bestemd voor dekking van de onkosten 
  De 2e collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap  
 
 
Zingen (staande):  Hemelhoog 687: 1, 2 en 5 
 
1 Maak ons tot een stralend licht 
   voor de volken, 
   een stralend licht 
   voor de mensen om ons heen. 
   Tot de wereld ziet 
   wie haar het leven geeft. 
   Laat het schijnen door ons heen. 
 

2 Maak ons tot een woord 
   van hoop voor de volken, 
   een levend woord 
   voor de mensen om ons heen. 
   Tot de wereld weet 
   dat U verlossing geeft. 
   Uw genade door ons heen. 
 

5 En bouw uw koninkrijk 
   in de volken, uw wil geschied' 
   in de mensen om ons heen. 
   Tot de wereld weet 
   dat Jezus Christus heerst. 
   Bouw uw koninkrijk in ons. 
   Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
 
Zegen 
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