
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap ' De Magneet' 
                                         Zondag  23 oktober 2016 
                                   Spreekster: Ariane Kuijvenhoven 
                                               Pianist: Hans Cok 
                                     Thema: “van verootmoediging tot verheerlijking” 

 
Welkom en mededelingen  door Sjaan van Roon  
 

Aansteken van de kaars  door Adrie Bonte 

 
Zingen: NLB 122 : 1 en 2    (staande) 

 
 

1    Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

 
toen men mij zeide: "Gord u aan 

 
om naar des Heren huis te gaan! 

 
Kom ga met ons en doe als wij! 

 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

 
wij treden uwe poorten in, 

 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 

 
o schone stede, die wij groeten. 

 

2    Hoe zijn de stammen opgegaan! 

 
Hier gingen ons de voeten voor 

 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 

 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 

 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

 
wij treden uwe poorten in 

 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 

 
Zo is het Israël gezegd; 

 
hier zijn de zetels van het recht, 

 
de troon, waar David zal regeren! 

 

Stil gebed en groet  (we gaan zitten) 

 
Zingen: NLB 864 : 1 en 5  
 

1    Laat ons de Heer lofzingen, 

 
juicht, al wie bij Hem hoort! 

 
Hij zal met trouw omringen 

 
wie steunen op zij woord. 

 
Al moet ge hier ook dragen 

 
veel duisternis en dood, 

 
gij hoeft niet te versagen, 

 
Hij redt uit alle nood. 

 

5    Daarom lof zij de Here, 

 
in wie ons heil bestaat, 

 
Hem die ons toe wou keren 

 
zijn liefelijk gelaat. 

 
Hij moge ons behoeden, 

 
elkander toegewijd, 

 
en schenke ons al 't goede 

 
nu en in eeuwigheid. 

 

Lezing van de tien geboden 
 
Zingen: NLB 885 : 1 en 2 
 
 

1   Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
 

 

 
Gebed van verootmoediging  en de opening van het Woord 
  

2   Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.            
 
Refrein 
 



Kinderlied: EvLB  451 
 
Jezus houdt van alle kleine kinderen, 
Jezus houdt van alle kleine kinderen, 
Jezus houdt van alle kleine kinderen, 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
Een kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, 
alle kleine kinderen mogen komen 

Jezus houdt van alle grote mensen, 
Jezus houdt van alle grote mensen, 
Jezus houdt van alle grote mensen, 
Alle grote mensen mogen komen. 
Een grote, twee grote, drie grote mensen, 
vier grote, vijf grote, zes grote mensen, 
zeven grote, acht grote, negen grote mensen, 
alle grote mensen mogen komen. 
 

 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. 
 
 

Bijbellezing: Leviticus 16 : 1 – 28 door Cock Dijkshoorn 

Grote Verzoendag 
1 Na de dood van de twee zonen van Aäron die stierven toen ze in de nabijheid van de HEER kwamen, 
2 zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen je broer Aäron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het 
voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op 
de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. 
3 Dit moet Aäron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt: een stier voor een reinigingsoffer 
en een ram voor een brandoffer. 4 Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek 
dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. 
Dat is heilige kleding; voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. 5 Van de Israëlieten 
moet hij twee bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. 
6 De stier biedt Aäron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te 
bewerken. 7 De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar, ten 
overstaan van de HEER, 8 moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER en welke 
voor Azazel. 9 De bok die door het lot voor de HEER bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; 
10 de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan om verzoening 
mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel. 
11 Aäron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de HEER opdragen, om voor zichzelf en zijn 
familie verzoening te bewerken. Hij moet de stier slachten 12 en een vuurbak vullen met gloeiende 
houtskool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijngestampt 
geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. 13 Daar moet 
hij het reukwerk ten overstaan van de HEER op het vuur leggen opdat de wolk van het reukwerk de 
verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij. 14 Hij moet met zijn 
vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaat sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond 
ervoor. 15 Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten, en het bloed naar de 
heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van 
de stier: hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. 16 Zo voltrekt hij aan de 
heilige ruimte de verzoeningsrite voor de onreinheden en overtredingen van de Israëlieten, voor al hun 
zonden. Hetzelfde moet hij doen met het voorste deel van de ontmoetingstent, die in hun kamp staat, te 
midden van alle onreinheid van het volk. 17 Er mag niemand in de ontmoetingstent zijn, vanaf het moment 
dat hij die binnengaat om de verzoeningsrite te voltrekken tot het ogenblik waarop hij de tent verlaat. Nadat 
hij voor zichzelf en zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsrite heeft 
voltrokken, 18 moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de 
verzoeningsrite voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de horens van het altaar 
strijken, 19 en vervolgens met zijn vinger het altaar zevenmaal met het bloed besprenkelen. Zo reinigt hij het 
van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. 
20 Nadat Aäron de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de 
ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. 21 Hij legt dan zijn beide 
handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle 
zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de 
woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. 22 De bok neemt alle zonden 
van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied. 
Nadat de bok in de woestijn is losgelaten,23 moet Aäron de ontmoetingstent binnengaan. Hij moet de linnen 
kleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging, en ze daar laten liggen. 24 Op 



een heilige plaats moet hij zijn lichaam met water wassen en zijn gewone kleren weer aantrekken. Dan 
gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen brandoffer en het brandoffer van het volk, om voor zichzelf en voor 
het volk verzoening te bewerken. 25 Het vet van de reinigingsoffers moet hij op het altaar verbranden. 26 De 
man die de bok naar Azazel heeft gestuurd, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij 
het kamp weer in mag. 27 De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is 
binnengebracht voor de verzoeningsrite, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en 
de ingewanden moeten worden verbrand. 28 Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam 
met water wassen voordat hij het kamp weer in mag. 
 
 

Overdenking 
 

Zingen:  NLB  868 : 1, 2, 3, 4 en 5 
 
 
1    Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

 
Komt allen saam, 

 
psalmzingt de heilige naam, 

 
looft al wat ademt de Here. 

 
2    Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

 
Hij die u leidt, 

 
zodat uw hart zich verblijdt, 

 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
3    Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 

 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

 
Hij heeft u lief, 

 
die tot zijn kind u verhief, 

 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 
4    Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

 
Denk elke dag 

 
aan wat zijn almacht vermag, 

 
die u met liefde bejegent. 

 
5    Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

 
Hart wees gerust, 

 
Hij is uw licht en uw lust. 

 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Voorbeden en dankzegging 
 
 

Collecte:   De 1ste  collecte is bestemd voor de dekking van de onkosten. 

        De 2de   collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie. 
 

 
 
 
 
 
 
  



Zingen: EvLB  382 : 1, 2 en 3 
 
1 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, 
   waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
  Jezus Licht van de wereld vernieuw ons. 
   Levend Woord ja Uw waarheid bevrijd ons. 
   Schijn in mij, schijn door mij 

 

 
refrein: 
Kom Jezus kom  
vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heil-ge Geest stort op ons Uw vuur 
Zend Uw rivier, 
laat Uw heil heel de aard vervullen,  
Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint. 
 

 
2  Heer,“k wil komen in Uw nabijheid,  
   uit de schaduwen in Uw heerlijkheid, 
   door het bloed mag ik U toebehoren. 
   Leer mij, toets mij U stem wil ik horen 
   schijn in mij, schijn door mij.     

refrein 
 

 

3  Staan wij oog in oog met U Heer, 
   daalt Uw stralende licht op ons neer,  
   zichtbaar tastbaar word U in ons leven, 
   U volmaakt wie volkomen zich geven. 
   Schijn in mij, schijn door mij.    

refrein 
 
 

 

Zegen. 
 

 

 


