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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  

Startzondag 4 september 2016 in het Lentiz College 

Spreker: Hans Paauwe uit De Lier 

Met medewerking van de zanggroep 

pianiste: Suzan Zijderveld  

Thema: “een nieuwe start met een schoon hart” 

 

Welkom en mededelingen (Heleen Doelman) 

Aansteken van de kaars (Noëlle Sophie) 

De zanggroep zingt: Morning has broken 

 

1. Morning has broken, like the first morning 2. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 

     Blackbird has spoken, like the first bird  Like the first dewfall, on the first grass 

     Praise for the singing, praise for the morning  Praise for the sweetness of the wet garden 

     Praise for them springing fresh from the world.  Sprung in completeness where his feet pass. 

3. Mine is the sunlight, mine is the morning 4. Morning has broken, like the first morning 

     Born of the one light, eden saw play  Blackbird has spoken, like the first bird 

     Praise with elation, praise every morning  Praise for the singing, praise for the morning 

     God's recreation of the new day.  Praise for them springing fresh from the world. 

De zanggroep zingt: Opwekking 475 

(Dit lied wordt eerst door de zanggroep gezongen, daarna zingen we het staande met z’n allen) 

 Refrein: 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, Wij verhogen U, Heer Jezus; 

U die heel de schepping  elke knie zal buigen voor uw troon. 

door uw hand hebt voortgebracht. Wij verhogen U, Heer Jezus; 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, niemand is als U, nee, niemand is als U. 

U bent mijn Verlosser,  

mijn schuilplaats en mijn kracht. Laatste keer; 

  Nee, niemand is als U, 

  nee, niemand is als U. 

 

Stil gebed en groet 
 

Zingen: Nieuw liedboek 704: 1, 2 en 3  
 

1. Dank, dank nu allen God 2. Die eeuwig rijke God 3. Lof, eer en prijs zij God  
 met hart en mond en handen,  moge ons reeds in dit leven  die troont in ’t licht daarboven. 
 die grote dingen doet  een vrij en vrolijk hart  Hem, Vader, Zoon en Geest  
 hier en in alle landen,  en milde vrede geven.  moet heel de schepping loven. 
 die ons van kindsbeen aan,  Die uit genade ons  Van Hem, de ene Heer, 
 ja, van de moederschoot   behoudt te allen tijd,  gaf het verleden blijk, 
 zijn vaderlijke hand  is hier en overal  het heden zingt zijn eer, 
 en trouwe liefde bood.  een helper die bevrijdt.  de toekomst is zijn rijk. 
 
 
Gebed om de opening van Gods Woord en voor het kindermoment 

Kindermoment (door Gera van Geest) 
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Kinderlied zingen: Kom ga mee 

1. Kom, ga mee, ga hand in hand 2. Kom ga mee, ga hand in hand 
samen bouwen aan een nieuw land  Zet je in, sta niet aan de kant, 

 Het rijk van God leeft diep in je hart,  Kom , doe mee, blijf daar niet staan 
vandaag begint een nieuwe start.  Want samen zal het beter gaan 

 
3. Kom, doe mee, open je hart 

Met elkaar , een nieuwe start 
Jezus wijst de weg ons aan. 
Laten wij dan samen gaan! 

 

Schriftlezingen: (Margreet Dijkshoorn) 

2 Samuel 12: 1 – 14  
 
1  Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee 
mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. 2  De rijke man had heel veel geiten, schapen en 
runderen, 3  de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide 
bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij 
had het lief als een dochter. 4  Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over 
zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom 
nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5  David ontstak in woede over de rijke 
man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. 6  Viervoudig 
moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’ 7  Toen zei Natan: ‘Die man, dat 
bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je 
redde uit de greep van Saul. 8  Have en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de 
schoot geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, 
zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. 9  Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden 
door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn 
vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. 10  Welnu, voortaan zullen 
moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van 
Uria tot vrouw hebt genomen. 11  Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een bron van ellende voor je 
worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die 
zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. 12  Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit 
laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht.’ 13  David antwoordde Natan: ‘Ik heb 
gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. 14  Maar 
omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon 
sterven.’ 
 
 
Psalm 51 
1  Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met 
Batseba geslapen had.  
 
3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,  
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,  
4 was mij schoon van alle schuld,  
reinig mij van mijn zonden.  
 
5 Ik ken mijn wandaden,  
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,  
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,  
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.  
 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn  
en uw oordeel zuiver.  
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,  
al zondig toen mijn moeder mij ontving,  
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,  
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.  
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9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,  
was mij en ik word witter dan sneeuw.  
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:  
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.  
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden  
en doe heel mijn schuld teniet.  
 
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,  
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,  
13 verban mij niet uit uw nabijheid,  
neem uw heilige geest niet van mij weg.  
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,  
de kracht van een sterke geest.  
 
15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,  
en zullen zondaars terugkeren tot u.  
16 U bent de God die mij redt,  
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,  
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.  
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,  
en mijn mond zal uw lof verkondigen.  
 
18 U wilt van mij geen offerdieren,  
in brandoffers schept u geen behagen.  
19 Het offer voor God is een gebroken geest;  
een gebroken en verbrijzeld hart  
zult u, God, niet verachten.  
 
20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,  
bouw de muren van Jeruzalem weer op.  
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,  
offers in hun geheel verbrand,  
dan legt men stieren op uw altaar.  
 
 
 
Zingen: Nieuw liedboek 51: 1, 2 en 3  
 

1. Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht, 2. Want tegen U, want tegen U alleen 
 ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.  heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 
 Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.  In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
 Door eigen schuld verzink ik in de nacht.  hoor naar de donkere stem van mijn geween. 
 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,  Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, 
 reinig mij door uw diepe mededogen.  ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. 
 Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,  Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
 mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.  uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. 
 
3. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
 geboren en in zware schuld gebonden. 
 Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 
 zie op mij neer in uw barmhartigheid. 
 Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
 dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
 Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
 hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 
 
 
Overdenking 

 

Meditatief pianospel  
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Zingen: Liedboek voor de kerken 437: 1, 2 en 3 
 
1. Vernieuw Gij Mij, o eeuwig Licht! 2. Schep, God, een nieuwe geest in mij 
 God, laat mij voor uw aangezicht,  een geest van licht, zo klaar als Gij; 
  geheel van U vervuld en rein,  dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
  naar lijf en ziel herboren zijn.  en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

  
Gebeden 

  
Collecte 

 
Zingen: Opwekking 428  (staande) 

1. Genade, zo oneindig groot. 2. Genade die mij heeft geleerd  
 Dat ik, die ’t niet verdien  te vrezen voor het kwaad. 
 het leven vond, want ik was dood  Maar ook – als ik mij tot Hem keer – 
 en blind, maar nu kan ‘k zien.  Dat God mij nooit verlaat. 
 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast 4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 en tranen aan het kruis.  mag stralen als de zon, 
 Hij houdt mij door genade vast  dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) 
 en brengt mij veilig thuis.  Dat ik genade vond. ) 2x 
 
 
Zegen 


