Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”
14 augustus 2016 in het Lentiz College
Spreker: Robin Bulsing uit ‘s-Gravenzande

pianist: Hans Cok

Welkom en mededelingen (Sjaan van Roon)

Aansteken van de kaars (Dieuwke van der Wel)

Zingen: Evangelische Liedbundel 170: 1 en 2 (staande)

Refrein:
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Groot is uw trouw, o Heer,
Er is geen schaduw van omkeer bij U. groot is uw trouw, o Heer,
Ben ik ontrouw, iedere morgen aan mij weer betoond.
Gij blijft immer dezelfde Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Stil gebed en groet

Als het voor u mogelijk is blijven we staan en zingen enkele lofliederen voor de Heer:

Zingen: Hemel Hoog 609

Refrein:
Machtig God, sterke Rots, Prijst de Vader,
U alleen bent waardig. prijst de Zoon,
Aard’ en hemel prijzen U, prijst de Geest, die in ons woont.
glorie voor uw naam. Prijst de Koning der heerlijkheid.
Lam van God, hoogste Heer, Prijst Hem tot in eeuwigheid.

heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Zingen: Hemel Hoog 583: 1

Refrein: 1. Lof zij de Heer,

Glorie aan God, Hem komt toe alle eer.
glorie aan God, Hij's het Lam dat regeert
glorie aan God, tot in eeuwigheid.

glorie aan God. Zijn woord is macht,

heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden,

wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
Weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein



Zingen: Hemel Hoog 603

Mijn Jezus, mijn redder

Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Zingen: Hemel Hoog 590

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.

Vader, in eeuwigheid

zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam er eer.
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor;

Heilig, heilig, heilig is onze God.

de Heer Zebaoth.

Hemel en aarde

zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde

zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Amen

Kinderlied zingen: Hemel Hoog 691: 1 en 2

1. Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
dat Jezus leeft,
vertel het aan de mensen.

Refrein:

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

2. Want iedereen moet het weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet het weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet het weten
dat Jezus leeft,
iedereen moet het weten.

We gaan zitten en de kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Gebed



Schriftlezingen: (Sjaan van Roon)
Johannes 15: 9 - 13

9 |k heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je
je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde
blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod
is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven
voor je vrienden.

1 Thessalonicenzen 2: 7 — 12

7 Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden
met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. 8 In die gezindheid, vol liefde voor u, waren
we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u
ons geworden. 9 U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we
dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie
van God verkondigd. 10 U kunt getuigen, en God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot
geloof gekomen bent, hebben geleefd. 11 U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn
kinderen. 12 We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer
bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister.

Overdenking
Muzikaal intermezzo

Zingen: Hemel Hoog 617a: 1,2 en 3

Refrein:
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; Loof de Heer, o mijn ziel.
mijn dag begint met een lied voor U, O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
laat mij nog zingen als de avond valt. Verheerlijk zijn heilige naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Voorbede en Dankzegging



Zingen: Evangelische Liedbundel 72: 1,2, 3,4en 5

1. Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan —
wat zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven!

3. Zouden wij tot het oosten gaan?
Wat heeft het oosten te bieden?
Het oosten biedt verlossing aan
door uit de wereld te vlieden.
Heer die ons in de wereld houdt,
o maak ons hier tot zoutend zout!
Bij U zijn woorden van leven!

5. Heer, stort uw liefde in ons uit,
Maak ons fonteinen van leven!
Dan dragen wij uw woorden uit,
die in ons hart staan geschreven.
Leer ons te volgen waar U gaat
en leer ons spreken metterdaad,
Meester, uw woorden van leven!

Collecte

Zingen: Hemel Hoog 575: 1 en 2 (staande)

1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!

In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet,
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

Zegen

2. Zouden wij tot het westen gaan?
Wat kan het westen ons geven?
Het westen biedt ons rijkdom aan
en wordt door hebzucht gedreven.
Heer die van onze eenzaamheid,
van onze zelfzucht ons bevrijdt,
bij U zijn woorden van leven!

4. Of straalt uit mensen soms een licht
Tot heil van volken en landen?
Wordt soms een vrederijk gesticht
Door bloedbezoedelde handen?

U kent het boze mensenhart;
Al onze plannen zijn verward —
bij U zijn woorden van leven!

2. Uit Hem vloeien alle krachten,
Tot Hem stijg’ der aarde lied!
Zalig wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept’ en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,

Die de zijnen niet vergeet!



