
Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 
Samenkomst op zondag 7 augustus 2016, in het Lentiz College 

Spreekster: Lia Benschop 
Pianist: Hans Cok 

Solozang: Ton Heine 
THEMA: “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets” 

 
Welkom en mededelingen  (Peter Bolderheij) 
Aansteken van de kaars  (Rie Broekman) 
 
We gaan staan 
 
Openingslied, Nw. Liedboek 146c: 1, 3, 6 en 7  
 
1.Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
6. Vreemdeling , die hier op aard moet gedogen,           
Dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
En Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 

 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
Zinge nu blijde , God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 

 

Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
V.  Genade en vrede zij met ons, in de naam van Vader en  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. 
A. Die hemel en aarde geschapen heeft. 
V. Die trouw blijft voor eeuwig. 
A. En niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is. 
 
V. Eeuwige, keer U om naar ons toe 
A. Keer ons toe naar elkaar. Amen. (we gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming om de wereld en onszelf 
en voor het openen van de schrift 
 
Zingen: Lied 903: 1 en 6   (NLB) 
 

1. Zou ik niet van harte zingen, 
hem die zozeer mij verblijdt, 
want ik zie in alle dingen, 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven, 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer,     
die in dienst van hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
  

6. Omdat Gij mijn hart doet branden, 
    omdat Gij mij zo bemint, 
    hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
    Vader, zie ik ben uw kind. 
    Wil mij de genade geven, 
    U te dienen, hier en nu; 
    God die liefde zijt, aan U 
    vast te houden, heel mijn leven, 
    tot ik U na deze tijd, 
    liefheb in der eeuwigheid. 
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Solozang Ton Heine                                                                                                                                 
 
Psalm 19,  Beethoven:  Die Ehre Gottes aus der Natur 

 Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre, 

Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort. 

Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere, 

Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort. 

 

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne? 

Wer führt die Sonn’ aus ihrem Zelt? 

Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne, 

und läuft den Weg gleich als ein Held… 

und läuft den Weg gleich als ein Held! 

 

Vertaling  

De hemelen loven de eeuwig eer,  

uw geluid verspreidt zich op haar naam. 

 De wereld prijst hem, hem loven van de zeeën, 

hoor, o mens, uw goddelijke woord.  

 

 Wie draagt de ontelbare sterren van de hemel? 

Wie neemt de zon uit hun tent? Ze komt en licht en 

lacht ons uit de verte,  

en loopt de manier waarop hetzelfde als een held... 

en loopt dezelfde manier als een held! 

Voorbeden 
 
Zingen: kinderlied EL  Lied 462: 1 en 2  
 
1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij, 
doe je mee, want ook jij hoort erbij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 

2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met je hand of je voet of je mond, 
want een vrolijk geluid maakt je blij, 
ben je ziek of gezond, kom erbij, 
ook je stem, is van Hem, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
 

Bijbellezing: Psalm 23   
 
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U, zalft mijn hoofd met olie 
mijn beker vloeit over. 
Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
Ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

 
 
Overweging : “ De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets” 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Solozang Ton Heine  Psalm 23:   Antonin Dvorâk  
 
Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Er lagert mich auf grüner Weide, er leitet mich an stillen Bächen hin! 

Er labt mein schmachtendes Gemüt und führt mich auf gerechten Wege,  

zu seines Namens Ruhm. 

Und wall’ ich auch im Todesschattenthale, so wall ich ohne Furcht,  

denn du begleitest mich.  

Dein Stab ist meine Stütze und immerdar mein Trost! 
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Inzameling van de gaven 
 
We gaan staan 
 
Lied 305:  1, 2 en 3 
 

    1 .Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam!  

        Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.  

        Aangezicht vol van licht, Zie ons met ontferming aan!  

 

 

2. Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!  

    Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.  

    Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!  

 

3. Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,  

    die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt. 

     Levenszon, liefdes bron, maak de tongen los voorgoed! 

 
Zegen van St. Patrick 
gevolgd door het zingen van: 
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