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Kaars aansteken:  Janny Dijkshoorn    (we gaan staan) 

Intochtslied: Ps. 108: 1  

 
1.   Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

 
Uw lof te zingen is mijn lust. 

 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 

 
Mijn lied begroet het morgenrood. 

 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 

 
onder de volken en ik doe 

 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 

 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 

 
Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. 
Onze hoop en onze verwachting voor deze dienst is niet van mensen,  
maar van de Here Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Here Jezus Christus 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.  (we gaan zitten) 
 
We zingen een loflied, een lied van aanbidding: 
Evang. Liedb. 362: 1 t/m 5   
 

1.God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden, 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 

2.Lam dat de zonden draagt,  
Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 

3.Licht van de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land 
geleidt, 
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht, 
valt al de glans der eeuwigheid. 
 

4.Koning der volken,                                                 5. God in ons midden, 
kom op de wolken,                                                    Heer, wij aanbidden 
keer al het kwade ten goede om,                              met al uw kinderen wereldwijd, 
kom, Lam dat voor ons bloedt,                                  uw trouw aan mensen, 
kom, licht in overvloed,                                              uw onbegrensde, 
kom spoedig, Here Jezus, kom!                                uw ongekende majesteit. 
 
 
Gebed van verootmoediging. 
 
Kolossenzen 3: 12 t/m 17  Het nieuwe leven:  
 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig 

medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en 
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u 
elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid 
maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de 
leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen 
voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam 
van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 

 
Zingen: Evang. Liedb. 136: 3 en 4   



 
3.Laat ons dan nieuwe mensen wezen 
en leggen al het oude af, 
dood en verderf zijn uitgewezen, 
de schuld en zonden zijn voor ’t graf. 
Hij leeft en spreekt op deze morgen 
van ons bestaan in Hem geborgen. 

4.De hemel zelf legt nieuwe zangen 
een nieuwe aarde in de mond, 
nu hopen, vrezen en verlangen 
zijn op gegaan in ’t nieuw verbond 
van god met ons, van eeuwig leven: 
waar is, o dood, uw schrik gebleven? 

 
Dienst van het Woord 
 
Gebed om de verlichting met Gods Geest. 
                                                                                                         
Kinderlied: Gele bundel 29    
 
Ja is ja, nee is nee. (refrein 2x) 
Beloofd is beloofd: 
Jezus wil je helpen  
als jij in Hem gelooft. 
 

1. Hij is een God van liefde,  
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten,  
want Hij is altijd trouw. Refrein: 
 

2. Ook wij moeten dit leren  
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven,  
dat geldt voor groot en klein. Refrein: 

 

Jezus wil je helpen  
als jij in Hem gelooft. 
 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
                                                                          
Schriftlezing Kolossenzen 1: 3 t/m 14  Ria de Jong 
Evangelie en verzoening 
3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want we hebben 
gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5 omdat u hoopt op wat in de hemel voor u 
gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie  u bereikte. 
6Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Godsgenade hoorde 
en de ware betekenis ervan begreep. 7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar 
van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest 
in u opwekt. 

9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u 
Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u 
leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede 
dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om 
alles vol te houden en alles te verdragen. 

12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die 
alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht 
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 
 
Dankzegging en gebed   
 
Zingen: NLB 313: 5  
 
5. O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, 
    zie hoe wij aan uw voeten zitten en luisteren stil. 
    geef dat tot U, o Heer, ’t  woord van uw welbehagen 
    niet ledig wederkeer’, maar dat het vrucht mag dragen,  
    uw grote naam ter eer. 
 
Tekstlezing:  Kolossenzen 1: 9 t/m 12  Een volgehouden gebed, dat levens veranderen zal  
 
NBV: 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, …. dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de 
wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem 
volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 
11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen 
wacht in het licht. 
 



NBG : 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te 
vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 
10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen , in alle goed werk vrucht te dragen en op te 
wassen in de rechte kennis van God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner 
heerlijkheid tot alle volharding en geduld, 12 dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor 
het erfdeel der heiligen in het licht. 
 

Preek 
 
Zingen: NLB 939: 1 t/m 3                                                                    
 
 

 
 

 

2. U werd een mens, U daalde neer 

in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer,  

die ons van elke vloek bevrijdt; 

U sloeg de zonden aan het kruis  

en brengt ons bij de Vader thuis;  

want door uw bloed, uw levenskracht  

komen wij vrij voor God te staan. 

 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint,  

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed,  

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Gebeden en gaven  
Dankgebed en voorbeden.  
 
Collecte   
 
(staande) 
Slotlied:  Evang. Liedbundel 410: 1 t/m 4   
 

1.Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad. 
Stad van het licht, waar iedereen op wacht. 
De gouden zon, de heuvels in het rond, 
de heilge stede, stad van Gods verbond. 
 

2.Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 
komen tot u en leven naar Gods woord. 
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan, 
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan. 
 

3.Jeruzalem, de stad waar liefde woont, 
de plaats waar God in licht en glorie troont: 
geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat - 
breng ons, o Heer, daar waar uw stede staat. 
 

4.Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog 
eens uw contouren aan de hemelboog, 
als ik verlost en horend naar Gods stem 
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem. 
 

 
 
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en  
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. (Amen) 


