Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”
Samenkomst op zondag 26 juni 2016 in het Lentiz College
Spreker: dhr. Hans Paauwe/ Pianist: Hans Cok
Viering Heilig Avondmaal
Thema: Het offer van het lichaam van Christus

Welkom en mededelingen
Kaars aansteken Leen van Berkel

Loflied Opw. 334 (we gaan staan)

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

2 Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Refrein:

Kom, Jezus kom.

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

Heel de aard vervullen.

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Verootmoedigingsgebed en gebed om verlichting met de Heilige Geest
( we gaan zitten)

Zingen: HH 549

1 Dank U; dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer

dat ons de vrijheid biedt.

Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu een overwinningslied,
een overwinningslied.

2 Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouwen genade
zingen wij dit vreugdelied.

3 Als dank voor wat U deed,

als dank voor wat U deed,

als dank al wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

Bijbellezing uit Rom. 12: 1 t/m 8 (BGT) Rie Broekman

12" Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk
aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij
God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

% Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie
de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.

ledereen heeft een eigen functie

% Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. Denk niet van
jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding
belangrijk is: dat je gelooft in Jezus Christus.

4 Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen
functie. ® Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel
allemaal onze eigen functie. ® Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo
goed is hij voor ons.

De één krijgt een boodschap van God, een boodschap die past bij ons geloof.” Een ander heeft een
bijzondere taak in de kerk, en voert die uit als een goede dienaar. Weer een ander geeft uitleg over God en
doet dat goed. ® lemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen. lemand die
iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel voor zichzelf. lemand die anderen hulp geeft, moet
dat met aandacht doen. lemand die iets goeds doet voor anderen, moet dat met plezier doen.



Zingen: Opw. 378:1t/m 5

1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Getuigenis(sen)

Kinderlied HH 110: 1,2en 3

1 Dit is m'n hand en dat m'n voet

'k Heb ze allebei nodig

Waar moet ik heen als één het niet doet

Niets is er overbodig

'k Heb m'n voeten nodig om te lopen

En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel

Alles is nodig niets teveel

Alles is nodig niets teveel

3 Ik ben de hand en jij de voet.

Wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen.

Te lachen en te huilen en alles mee te delen.
Niemand is minder, niemand is meer.

leder is nodig bij de Heer.

leder is nodig bij de Heer.

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst
Overdenking
Meditatief pianospel

Zingen: HH 520 Hemelse Vader door uw genade
1 Hemelse Vader, door uw genade

mag ik U naderen, dicht bij uw troon.

Niet door mijn streven

rechtvaardig te leven,

maar door het offer van uw Zoon. Refrein:

2 Bron van mijn leven, door uw vergeving
ken ik uw vrede daar U in mij woont.

U kent mijn daden, mijn angsten en falen,
maar door het offer van uw Zoon. Refrein:

3. Ja ik kom en eet aan uw tafel.
Ja, ik kom en drink van de wijn.
Ja, ik proef van de vrijheid

in uw nabijheid te zijn. Refrein:

Hemelse Vader

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
wij elkanders last.

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

2 M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet

Ik heb jou niet nodig

Stel je eens voor dan ging het niet goed

Niets is er overbodig

Want al kan ik met m'n handen ballen

Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
Hand voet knie oog oor neus haar

Alles is nodig voor elkaar

Alles is nodig voor elkaar

Refrein:

wordt mijn schuld weggedaan,

mag ik rein voor U staan;

door het bloed van het

Lam dat mij vrijmaakt,

mag ik uw huis binnengaan.

Hij zegt: Kom en eet aan mijn tafel

Hij zegt: Kom en drink van de wijn

Hij zegt: Proef van de vrijheid in mijn nabijheid
te zijn.



De kinderen komen terug

Viering van het Heilig Avondmaal
Lezing van het avondmaalformulier ( zie bijgevoegd blad)

Zingen: NLB 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Voorbede, dankgebed en stil gebed > afgesloten met het gezongen Onze Vader NLB 371

1 Onze Vader in de Hemel, Refrein: 2 Onze Vader in de hemel,
heilig is Uw naam. Want van U is het Koninkrijk, de geef ons daaglijks brood.
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen. kracht en de heerlijkheid, En vergeef ons onze schulden,
Laat Uw wil worden gedaan. tot in eeuwigheid gelijk ook wij dat doen:
In de hemel, zo ook hier op aard’ Want van U is het Koninkrijk, hun vergeven die ons iets
de kracht en de heerlijkheid, schuldig zijn.
tot in eeuwigheid En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad
Refrein:

Collecte > intussen luisteren naar het lied Zegekroon, meezingen mag!

staande

Zegen
Slotlied: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg naar de wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



