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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  

12 juni 2016 in het Lentiz College 

Spreker: Jaap van Staalduine uit Naaldwijk 

pianiste: Suzanne Zijderveld 

Welkom en mededelingen (Sjaan van Roon) 

Aansteken van de kaars door Bep Doelman 

Zingen: Nieuwe Liedboek Psam 138: 1 en 3 (staande) 

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 3. Dan zingen zij, in God verblijd, 
 in eerbied kniel / ik voor U neder.  aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen. 
 Ja, in de tegenwoordigheid  Groot is des Heren heerlijkheid, 
 der goden wijd / ik U mijn beden.  zijn majesteit / ten top gestegen. 
 Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft  Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
 hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.  op hen het oog / die nederig knielen. 
 Gij zult, o Here, wijd en zijd  Maar ziet van ver met gramschap aan 
 uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.  de eigenwaan / van trotse zielen. 
 
 

Stil gebed en groet 

(Gemeente gaat zitten) 

Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 6: 1, 2 en 3 

1. Heer, toon mij uw genade, 2. Ik word verteerd door vrezen, 3. Keer weder, red mijn leven! 
 straf mij niet naar mijn daden,  o Heer, kom mij genezen,  Wil mij toch uitkomst geven: 
 ik was in kwaad verblind.  mijn hart is droef en bang.  uw goedheid is zeer groot. 
 Komt mij uw hand kastijden,  hoe lang al zijn de nachten  Want wie kan U gedenken, 
 sla mij met medelijden  één luisteren en wachten?  wie kan U ere schenken 
 als uw weerspannig kind.  Ach Here, tot hoe lang?  in 't donker van de dood? 

 
 

Kinderlied zingen: Evangelische Liedbundel 448: 1, 2 en 3 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 2. Je hoeft niet bang te zijn, 3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer,  als oorlog komt of pijn.  Al gaan de lichten uit. 
leg maar gewoon je hand  De Geer zal als een muur  God is er en Hij blijft, 
in die van onze Heer  rondom je leven zijn.  als jij je ogen sluit. 

 

Kindermoment (door Ton Molenaar) 

Zingen: Evangelische Liedbundel 178: 1, 2, 3 en 4 

   Refrein     
1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg Nader tot U, nader tot U, 
 door U, Heer, wordt bereid, Nader, mijn Heiland, tot U. 
 en dat die weg, hoe moeilijk ook, Als ik maar weet, dat alles hier 
 mij nader tot U leidt. Mij nader brengt tot U. 
 
2. Als ik maar weet, dat ook voor mij 3. Als ik maar weet, uw liefde o Heer 
 de Heer aan ’t kruishout stierf;  vertroost mij dag aan dag; 
 en dat de Heiland ook voor mij  dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
 een levenskroon verwierf.  op aarde wezen mag. 
 Refrein  Refrein 
 
4. Als ik maar weet, ook als op aard’ 
 mij droefheid wacht of kruis, 
 dat ieder kruis mij nader brengt 
 bij ’t eeuwig Vaderhuis. 
 Refrein 
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Gebed om de opening van het Woord 

Zingen: Evangelische Liedbundel 232: 1 en 2 

1. Is hier een hart, door vrees benard, Refrein 
 vermoeid door ’s levens strijd? Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht 
 Twijfel drukt u neer; voor elk die wond’ren van Hem verwacht. 
 gij struikelt telkens weer; Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht. 
 o, vat weer moed, want God is goed Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 
 en steeds tot hulp bereid! 
 Zo gij slechts kunt geloven, 
 Ziet gij zijn heerlijkheid. 
 
2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 
 Leg dan uw lasten neer! 
 Tob niet langer voort, 
 vertrouw op ’s Heren woord! 
 Hij hoort uw beȇ en schenkt u vreȇ 
 in liefde eind’loos teer. 
 Zo gij slechts kunt geloven, 
 niets is onmogelijk meer! 
 Refrein 
 
 
Schriftlezingen: (door Leen van Berkel) 
Openbaringen 2: 8 – 11   
8    Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood 
was en nu leeft: 9  Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet 
hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. 10  
Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de 
gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te 
verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. 11  Wie oren 
heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen 
schade ondervinden.” 
 
 
Prediking 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 188 (2x) 

‘k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: 
Hij is mij steeds nabij.  
 

  
Voorbede en Dankzegging 
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Zingen: Evangelische Liedbundel 246: 1, 2 en 3 

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwen Naam.  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwen Naam.  Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd 
 In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
 
  
Collecte  

 

Zingen: Oude liedboek 304: 1 en 2 (staand) 

    
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,   

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  zijn heerschappij omvast de loop der tijden; 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,  een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  de adem zijn lippen overmant 
volvoert zijn hand.  de tegenstand. 
 

 
Zegen 


