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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  

Pinksterfeest 15 mei 2016 in het Lentiz College 

Spreker: Christo Weijs uit Eindhoven 

Pianiste: Suzanne Zijderveld 

 

Welkom en mededelingen (Gerard Leijsen) 

Aansteken van de kaars door Jan Peter Vooijs 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 477: 1 en 2 (staande) 

1. Geest van hierboven, 2. Wat kan ons schaden, 
 leer ons geloven,  wat van U scheiden, 
 hopen, liefhebben door uw kracht!  liefde die ons hebt liefgehad? 
 Hemelse vrede,  Niets is ten kwade, 
 deel U nu mede  wat wij ook lijden, 
 aan een wereld die U verwacht!  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Wij mogen zingen  Gij hebt de zege 
 van grote dingen,  voor ons verkregen, 
 als wij ontvangen  Gij zult op aarde 
 al ons verlangen,  de macht aanvaarden 
 met Christus opgestaan. Halleluja!  en onze koning zijn. Halleluja! 
 Eeuwigheidsleven  Gij, onze Here, 
 zal Hij ons geven,  doet triomferen 
 als wij herboren  die naar U heten 
 Hem toebehoren,  en in U weten, 
 die ons is voorgegaan. Halleluja!  dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
 

Stil gebed en groet 

 

Korte zangdienst van 3 liederen, als het kan mag u blijven staan. 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 250: 1 t/m 5 

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  
 daal neder waar Gij wordt verwacht.  is alle denken, alle doen 
 Verschijn, lichtengel, in de nacht  zo leeg en woest, zo dood, als toen 
 van onze geest, verward en trots.  Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
 uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,  Kom, wees aanwezig in het woord; 
 geen leven, dan waar Gij het wekt  wek onze geest, opdat hij hoort, 
 in een gemis dat naar U schreit.  wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5. O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
 Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
 legt zelf dit lied ons in de mond, 
 ten teken dat Gij bij ons zijt. 
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Zingen: Hemelhoog 679 
  Refrein 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 

Door het bloed mag ik U toebehoren.  Zend uw rivier, 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Schijn in mij, schijn door mij. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
 
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  3. Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  Daalt uw stralende licht op ons neer. 
 Door het bloed mag ik U toebehoren.   Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij.  Schijn in mij, schijn door mij. 
 Refrein Refrein 

Zingen: Liedboek voor de kerken 255: 1 t/m 4 

1. Ere zij aan God, de Vader, 2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ere zij aan God, de Zoon,  ons van alle smet bevrijdt, 
 eer de heilige Geest, de Trooster,  eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 de Drie-enige in zijn troon.  koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja,  Halleluja, halleluja, 
 de Drie-enige in zijn troon!  ere zij het Lam gewijd. 
 
3. Ere zij de Heer der engelen, 4. Halleluja, lof, aanbidding 
 ere zij de Heer der kerk,  brengen engelen U ter eer, 
 ere aan de Heer der volken;  heerlijkheid en kracht en machten 
 aarde en hemel looft uw werk!  legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja,  Halleluja, halleluja, 
 loof de koning, heel zijn kerk!  lof zij U der heren Heer! 
 

Gebed 

Kijken naar YouTube Opwekking 343 

Heilige Geest van God ) 
vul opnieuw mijn hart ) 2x 
vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 
 
Kindermoment  

Kinderlied zingen: Hanna Lam: Alles wordt nieuw: I,28 

1. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 2. Wij weten het nu zonneklaar: 
 wij staan in vuur en vlam,  al ging Hij van ons heen, 
 want Hij, die bij ons is geweest, wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
 werkt verder aan zijn plan.   Wij zijn niet meer alleen. 
 
3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 4. De wonderen zijn om ons heen 
 er is geen houden aan.  Ze waaien op de wind. 
 De woorden gaan van mond tot mond,  ’t is feest vandaag, voor iedereen: 
 voor ieder te verstaan.   Een nieuwe tijd begint! 
 
 
Gebed  



3 
 

 
 

Schriftlezingen: (door Gerie Buitelaar) 
 

Jozua 1: 1 – 9   
Opdracht van de Heer aan Jozua 
1   Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de 
rechterhand van Mozes: 2  ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit 
volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. 3  Elk stuk grond dat 
jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. 4  Jullie gebied zal zich uitstrekken van de 
woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de 
Grote Zee in het westen. 5  Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb 
bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. 6  Wees vastberaden 
en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun 
voorouders gezworen heb. 7  En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn 
dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat 
je in alles wat je doet zult slagen. 8  Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, 
opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 
9  Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want 
waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ 
 
 
Zingen: Liedboek voor de kerken 100: 1 en 2 

 
1. Er heeft een stem gesproken, 2. Behoud het woord, de gaven, 
 de Heer was daar!  met wakkere zin; 
 Antwoord Hem vastbesloten,  volhard uw taak te dragen 
 sta voor Hem klaar!  en leef daarin! 
. 
 
Matteüs 28: 16 - 20 
Uitzending van de leerlingen 
16  De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17  en toen ze hem 
zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 19  Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20  en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 
 
 
Zingen: Liedboek voor de kerken 100: 3 en 4 

 
3. Hebt Gij uw knecht genodigd? 4. Het woord, van God gegeven, 
 Wie ben ik, Heer?  brengt ommekeer, 
 Roekeloos, kleingelovig,  het voedt ons in het leven, 
 zwak en niets meer.  is vol verweer. 
 
 
2 Timoteüs 1: 3 – 9  
Houd vast aan het geloof 
3  Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders 
met een zuiver geweten dien. 4  Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met 
vreugde vervullen. 5  Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike 
hadden en dat–daarvan ben ik overtuigd–jij nu ook hebt. 
6  Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen 
oplegde. 7  God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid. 8  Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die 
omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 9  
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij 
daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 
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Zingen: Liedboek voor de kerken 100: 6, 9 en 16 

 
6. Leer ons eenvoudig leven 9. Vlucht voor wat dwaas bekoorde 16. De koning nu der eeuwen, 
 niet afgeleid.  Keert daarvan af.  eeuwig de Heer, 
 Wie zich aan Hem wil geven  Leef uit gezonde woorden,  heerlijk, onzienlijk, enig, 
 sta steeds bereid. Weest nimmer laf. zij kracht en eer! 
 
 

Prediking 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 125 

  Refrein: 

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
 Die vol ontferming ieder troost zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
 en alle schuld vergeeft, Halleluja, geprezen zij het Lam, 
 die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
 en wie Hem wil aanvaarden  dat uitstraalt van het kruis. 
 wordt eens veilig thuisgebracht.  Dat eens voor ons werd opgericht; 
 Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.  En voor os oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
 Refrein  Refrein 
  
 
Dankgebed en voorbeden 

   
Collecte  

 

Zingen met YouTubefilm U zij de lof, de dank, de eer 

    
U zij de lof, de dank, de eer 
U Vader, Zoon en Geest 
Die is en was en komen zal. 
Ja altijd is geweest 
U was er al in het begin ) 
U bent er aan het eind ) 
De Alfa en de Omega ) 
Mijn God in eeuwigheid ) 2x 
 
 
Zegen 


