
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
10 april 2016 in het Lentiz College  

Spreker: Philip van den Berg uit Maasland 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: Het Woord van God: folklore of realiteit 

 
Welkom en mededelingen door Peter Bolderheij 

 
     Aansteken van de kaars door Margreet Dijkshoorn 
 

We gaan staan en zingen:  Nieuwe Liedboek 513 : 1, 2, 3 en 4 
 
1  God heeft het eerste woord  
    Hij heeft in den beginne 
    het licht doen overwinnen 
    Hij spreekt nog altijd voort 
 

2  God heeft het eerste woord 
    Voor wij ter wereld kwamen 
    riep Hij ons reeds bij name 
    zijn roep wordt nog gehoord 
 

3  God heeft het laatste woord 
    Wat Hij van oudsher zeide, 
    wordt aan het eind der tijden 
    in heel zijn rijk gehoord 

4  God staat aan het begin 
    en Hij komt aan het einde 
    Zijn woord is van het zijnde 
    oorsprong en doel en zin 

 
Stil gebed en groet 
 
In memoriam Connie van Aalst-Valstar 
 
Zingen ter nagedachtenis aan Connie van Aalst:  Joh. De Heer lied 197 

 
(We gaan zitten) 

1  Volle verzeek'ring, Jezus is mijn 
    Wat schenkt dat rust 
    aan 't volgzaam gemoed. 
    In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
    wedergeboren door Jezus' bloed.   
 
    Refrein: Dit is mijn vreugde, altoos te zijn’, 
                 in mijn Heiland, Jezus is mijn !  2x 
 

2  Voll' onderwerping, zijn eigendom, 
    in Hem te rusten, heerlijk genot. 
    't Eigen ik doden, zijn wil alleen, 
    rijk in mijn Heiland, leven voor God.  
    Refrein 
 

3  Volle verlossing, gans vrij te zijn. 
    'k Mag alles leggen in zijn hand. 
    't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
    zo Jezus volgen naar 't vaderland.    
    Refrein 
 

4  Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, 
    dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 
    'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 
    'k Mag nu steeds leven voor mijne God    
    Refrein 
 



Zingen: Nieuwe Liedboek 488 : 1, 3 en 5 
 
1   In den beginne was het woord 

op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht 
Hij werd geboren in de nacht 
 

5   Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord 
in den beginne was het woord 
 

3  Hij is de Heer, Hij werd een knecht 
op Hem wordt alle last gelegd 
Hij woont temidden van het kwaad 
Hij troont in onze lage staat 

Gebed om verootmoediging en opening van het Woord 
 
Bijbellezing (1): Joh 1: 1-14  door Jaap van Woerden 

Het Woord is mens geworden 

11 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het 
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  4 In het 
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.6 Er kwam iemand die door God was 
gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 
iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van 
het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in 
de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar 
wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 
worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van 
een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van 
de Vader.  

 
Kindermoment     kinderen blijven in de dienst 
 
We luisteren naar het kinderlied: “ Kiezen” 
 
Ik mag een huisdier kiezen.  
Ze hebben heel veel keus.  
Een hamster, een labrador of een vlaamse reus.  
Weet je waar ik nu van baal?  
Ik kan niet kiezen, ik wil ze allemaal!  
 
We gaan een ijsje halen,  
Vanille of framboos, chocola of caramel.  
Dat is toch hopeloos!  
Weet je waar ik nu van baal?  
Ik kan niet kiezen, ik wil ze allemaal!  
 
Kiezen moet je steeds maar weer.  
Dat is moeilijk elke keer en dan gaat er soms wat 
mis.  
Maar weet je wat echt belangrijk is: dat je kiest voor 
Jezus, kies voor Hem.  
Dat je kiest voor Jezus, ja, kies voor Hem.  

Hé, mag ik je even storen?  
Jij mag ook bij Jezus horen.  
Kies jij ook voor Hem? Ja, kies jij ook voor Hem?  
 
Hé, mag ik je even storen?  
Jij mag ook bij Jezus horen.  
Kies jij ook voor Hem?  
Ja, kies jij ook voor Hem?  
 
Yes!  
 
Kiezen moet je steeds maar weer.  
Dat is moeilijk elke keer en dan gaat er soms wat mis.  
Maar weet je wat echt belangrijk is: dat je kiest voor 
Jezus, kies voor Hem.  
Dat je kiest voor Jezus, ja, kies voor Hem. 

 



Bijbellezing (2):   
 
Joh. 14: 5-14  
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan 
bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en 
vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons 
de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog 
ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om 
de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik 
spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk 
door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het 
dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als 
ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, 
dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je 
iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 

Hand. 1: 1 – 3 

11 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 
vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij 
de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig 
dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 

 
Zingen: Nieuwe Liedboek 534 : 1, 2, 3 en 4 
 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
   hun ogen kleur liet ondervinden, 
   is zelf het licht dat ruimte geeft, 
   ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

2 Hij die de lammen lopen liet, 
    hun dode krachten deed ontvlammen, 
   is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenspad, de Zoon van God 

3 Hij die de armen voedsel gaf, 
   met overdaad hen kwam verwarmen, 
   is zelf het brood dat honger stilt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God. 

4 Hij die de doven horen deed, 
   hun eigen oren deed geloven, 
   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   het levend woord, de Zoon van God. 

 

Overdenking: het Woord van God: folklore of realiteit ? 

 
Zingen: Opwekking 176  
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult ons hart steeds weer, 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, 
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. 
 
 
Voorbede en  dankzegging 
 



Zingen: Opwekking 602  
  

Vrede van God, De vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 
In Jezus’ naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 

 
Collecte 
 
Zingen (staande): Nieuwe Liedboek 412 : vers 1 en 3 
  
1  Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
 U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, 
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
 wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren! 
 
3  U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
 Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
 Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
 ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
 U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
 U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Zegen 
 


