Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”
2° Lijdenszondag 21 februari 2016 in het Lentiz College
Spreker: majoor Heleen A. Buitelaar
pianist: Suzanne Zijderveld
Thema: Hoe sta ik voor Gods aangezicht?

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars door Jannie Heine

Groet

Zingen: Nieuwe Liedboek 405: 1, 2, 3 en 4 (staand)

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Zingen: Nieuwe Liedboek 139: 1, 2 en 14 (staand)

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Moment van gebed, waarin we als een gezamenlijk gebed zingend bidden:

Hemelhoog 275: 1, 2,3 en 4

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,

Interactie/kindermoment

2. Met uw liefde, Heer,

en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.



Zingen: Hemelhoog 388: 1,2, 3 en 4

1.

. Als je geen antwoord hebt op verdriet

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,

zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in wereld niet ziet
worden Gods woorden verbogen.
Refrein

als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus, die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

. Als je geen liefde hebt voor elkaar

is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Refrein

Zingen: Hemelhoog 390

Dit is mijn gebod,

dat gij elkander liefhebt

en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod,

dat gij elkander liefhebt

en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod,

dat gij elkander liefhebt

en uw blijdschap wordt vervuld.

Zingen: Hemelhoog 548

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader,
die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader,
die ons Jezus zond.

Refrein:

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

Schriftlezing: Micha 6: 1 — 8 (door Gera van Geest)

1
2

3
4

Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn.

Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER
heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israél aan:

‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!

Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Adron en Mirjam om jullie voor te
gaan.

Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem
antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de
HEER niet meer?’

‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet
treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?

Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik
mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw
te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.



Zingen: Hemelhoog 679: 1 en 3

1.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, Uw woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar

wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Schriftlezing: Lucas 6: 27 — 35 (door Gera van Geest)

27
28
29
30
31
32
33
34

35

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,

zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je
bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed.

Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die
hen liefhebben.

En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars
handelen zo.

En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook
zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.

Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen
jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor
wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Zingen: Hemelhoog 181: 1 en 4

1.

Refrein:

Zie onze God.

de Koningknecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept

om te dienen elke dag,
gedragen door

zijn liefd’ en kracht.

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein

Verkondiging - n.a.v. Romeinen 12: 20 ... dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.

Bezinning en gebed, waarin we biddend zingen/overdenken



Zingen: Hemelhoog 395: 1

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind,
dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Collecte

Zingen: Hemelhoog 399: 1, 2 en 3 (staand)

1. Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn verlosser, Middelaar,
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen

. Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



